
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inleidend woord    Tijd om op te staan 

 
Het is moeilijk in te schatten wat de precieze impact is of zal blijken 

te zijn van de periode waarin we in beperking hebben geleefd. 
Zeker is dat het veel stress heeft veroorzaakt en dat de gevolgen 

daarvan eerder sluipend zijn dan heel erg duidelijk. De komende 
tijd zal het leren.  
Langzaam gaan we ons weer oprichten. We zullen wegen zoeken 
om uit de eigen bubbel te komen om elkaar opnieuw te ontmoeten. 
Om weer de dingen op te pakken die we voorheen ook graag 
deden. Naar een concert, wedstrijd, museum. Wellicht naar het 
buitenland. Voor zon, natuur of cultuur. Met alle voorzichtigheid die 

daar nog bij hoort, vanzelfsprekend. Overmoed is nooit aan te 
raden. 
Intussen vraag ik me af: hebben we als kerk voldoende gedaan? 

Zijn we in de benadering van de crisis trouw geweest aan onze 

roeping en opdracht? Hebben we elkaar vastgehouden, gezocht 

naar alternatieven, hebben we mensen uit het oog verloren? 

Hadden we het anders of beter moeten of kunnen doen? Ik weet 

het (nog) niet. We hebben onze best gedaan en of het voldoende is 

moet ieder maar beoordelen. Terugkijken is altijd makkelijker dan 

de situatie inschatten. 

Inmiddels hebben we Pasen gevierd en Pinksteren. Het jaar neemt 

zijn gewone gang, samen met ons. Niet de kerkelijke highlights, 

maar de dagdagelijkse omgang met God en met elkaar. In de 

juni 2021 



praktijk van alledag blijkt ons geloof, temidden van onze 

bezigheden en beslommeringen, zorgen en vreugde, in onze 

omgang met de naaste.  

Misschien is ons vertrouwen in de vanzelfsprekendheid van onze 

wereld geschokt. Ik hoop het eigenlijk. Zodat we alle 

verworvenheden wat minder klakkeloos aannemen. En misschien 

wat vaker stil staan om dankbaar te zijn, om wat bewuster te 

leven.   

Als dit wat moralistisch klinkt, hoop ik dat je me dit vergeeft. Maar, 

elke crisis doorbreekt de vanzelfsprekendheden van ons bestaan. 

Dat is vervelend en soms ook ronduit dramatisch, maar het opent 

ons om op een andere manier naar de dingen te kijken.  

 

Waar een crisis ons geloof schokt, kan het ons uitnodigen om te 

kijken naar de manier waarop we geloven en naar ons Godsbeeld. 

Want ook in ons geloof gaan we uit van bepaalde vaste beelden en 

vanzelfsprekendheden die dan niet blijken te voldoen. Dan kunnen 

we leren opnieuw te geloven: ontvankelijker en vertrouwvoller, 

minder ingevuld en vastomlijnd wellicht, maar op de keper 

beschouwd een stuk zekerder. God als vaste grond. 

                                                         rector Ward Cortvriendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL  
                Dorpsmatenstraat 40 Hengelo  
 

Elke 1e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse 

Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel:  
in de kerkdienst van zondag 6 juni 10.30 u is Nico Pronk 

de voorganger. Zang: cantores o.l.v. Gerrit Baas 

 
 

Kerkdienst zondag 13 juni 10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 6     (B-jaar)  

 
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

  Lector     : Marjolein Driesen ( 1e + 2e lezing) 

  Cantor     : Toon ’t Hoen en André Zandbelt 
  Deurwacht  : Mieke Cortvriendt-Smudde  

       Collectes     : 1e OKK-Ned + Statie 2e  Jongerenwerk  
                             (digitaal overmaken heeft de voorkeur )  
       Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 11 juni 18.00 u  

       via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760  

 
 

Kerkdienst zondag 27 juni 10.30 u  
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 8    (B-jaar) 

  
  Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  

       Lector         : Wim de Rijk (1e + 2e lezing) 
  Cantor        : André Zandbelt en Alp Buitelaar 
  Deurwacht  : Mieke Cortvriendt-Smudde  
  Collectes     : 1e OKK-Ned + Statie 2e  Statie Twente  
                              (digitaal overmaken heeft de voorkeur ) 
        Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 25 juni 18.00 u 
       via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



De dagen van ons leven 

 

Op 4 juni viert Marieke Ridder haar verjaardag. We wensen haar 

proficiat en een gezegend nieuw levensjaar. 

Op het Hoogfeest van Pinksteren hebben wij in dankbaarheid  

Nynke en Piet van Genderen bevestigd als gastleden van onze 

geloofsgemeenschap. Wij zijn verheugd dat zij onze gemeenschap 

willen versterken. Mogen wij elkaar wederzijds bevestigen en 

inspireren. 

                                                         rector Ward Cortvriendt  

Samen kerk  

 

Sinds vorig jaar hebben Mieke en ik, maar Mieke vooral, de 

kosterstaak op ons genomen. Waarbij Mieke koster en deurwacht 

was, zorgde voor de hygiënemaatregelen en voor bloemen, koffie 

en thee. Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. Daar 

ben ik haar zeer dankbaar voor. Voor de lezingen in de vieringen, 

wanneer we bij elkaar konden komen, heb ik ad hoc uit de 

aanwezigen lezers gevraagd. 

Nu het zich laat aanzien dat we op 9 juni fase drie van de 

versoepelingen ingaan, wordt het tijd om de taken weer te 

verdelen, en het samen kerk zijn weer meer in overeenstemming 

met het gebruikelijke model te brengen. Daartoe zal André contact 

opnemen met onze lezers en ik met onze kosters om weer een 

rooster voor de vieringen vanaf 13 juni te maken. 

Ik nodig ieder die het betreft uit hierover alvast voor zichzelf na te 

denken. Hartelijk dank daarvoor. 

                                                            rector Ward Cortvriendt 

 

Interview André Zandbelt door redacteur van Samenloop,  

parochieblad van de  

Rooms-Katholieke Goede Herderparochie Hengelo.  
  

   De Samenloop heeft een rubriek om parochianen en lezers van het blad  

                  te informeren over andere kerkgenootschappen, met name die welke 

   in Hengelo te vinden zijn. Zoals bekend werd in 2019 de Raad van 

   Kerken in Hengelo - waarin kerken lange jaren samen optrokken - 

   opgeheven.                                                      André Zandbelt 



Het zusje van  

de rooms-katholieke kerk 

De plek is bijzonder. Hier in de Dorpsmatenstraat heeft de Joodse gemeente 

tientallen jaren haar synagoge gehad. Het markante gebouwtje is nu in gebruik 

als statie van de H. Lebuïnus van de oud-katholieke kerk. Naast de ingang 

herinnert een gevelsteen met een Hebreeuwse inscriptie aan de herkomst. Een 

regel uit psalm 118: ‘Dit is de poort van de Eeuwige, rechtvaardigen zullen 

erdoor binnengaan.’  

Oud-katholiek. We voelen verbondenheid in de naam, maar veel meer weten 

we doorgaans niet. André Zandbelt helpt ons graag een eind op weg. ‘Ik noem 

ons wel eens het stiefzusje van de rooms-katholieke kerk’, begint hij. ‘Wij zijn 

ook katholiek, wij staan volledig in de katholieke liturgische traditie, we 

hebben dezelfde sacramenten.’ 

Grote verschillen zijn er ook. In de oud-katholieke kerk staat de priesterwijding 

open voor iedereen die aan de (opleidings)eisen kan voldoen. Sekse, 

huidskleur, ras of seksuele geaardheid spelen geen rol. De kerk is bovendien 

niet hiërarchisch. ‘Onze kerk kent bisschoppen met daarnaast een permanente 

Synode. De landelijke kerk heeft een collegiaal bestuur, bestaande uit de beide 

bisschoppen en afgevaardigden vanuit de pastores en de Synode. Besluiten 

worden collegiaal genomen.’ 

Grootste verschilpunt 

Dit is meteen het grootste verschilpunt. Het hangt samen met het ontstaan 

van de kerk, bijna 300 jaar geleden. Rome zette toen een aartsbisschop van 

Utrecht af op verdenking  van jansenisme  

(té protestantse inzichten over de genade) De zetel in Utrecht bleef twintig 

jaar lang vacant vanwege onenigheid met Rome over de  rechtzinnigheid van 

een opvolger. Toen besloten de kapittelbesturen van Utrecht én  Haarlem hun 

kandidaat voor Utrecht te laten wijden door een Franse bisschop  

die in de Nederlanden asiel had gezocht. Het centralisme vanuit Rome , 

vonden ze, stond haaks op de oudste katholieke tradities van de eerste  

eeuwen. Het verklaart de naam Oud-Katholiek van de nu afgescheurde  en 

zelfstandig geworden kerk. Ook een anderhalve eeuw later keerden 

bisschoppen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zich tegen de dwingende 

rol van Rome en verlieten het Vaticaans concilie van 1870 waar Rome het 

dogma van de pauselijke onfeilbaarheid afkondigde. Ze zochten contact met  

de kleine ‘kerk van Utrecht’ en zo kwam in 1889 de Unie van Oud-Katholieke  

Kerken tot stand. 



Vooral in de Randstad 

In Nederland telt de oud-katholieke kerk omstreeks 7000 leden. Ze wonen 

overwegend in de Randstad, in Twente gaat het om enkele tientallen 

parochianen. ‘Eigenlijk een gevolg van de industrialisatie’, legt André uit. ‘Oud-

katholieken vind je vooral in het westen van ons land. De Twentse industrie 

trok daar mensen aan, waaronder oud-katholieken die uiteraard ook hier hun 

geloof wilden vieren.’ Lang kwamen ze samen in verschillende gelegenheden, 

tot een jaar of tien terug de vroegere synagoge beschikbaar kwam.  

Tentvorm 

Die herkomst blijft zichtbaar. In de tentvorm van de kerkruimte en in de 

gedenksteen uit 1883, uit de synagoge die de Joodse gemeente dat jaar 

opende aan de latere Burgemeester Jansenstraat. Het gebouw, door de 

bezetter geschonden in de oorlogsjaren, moest begin jaren zestig wijken voor 

de nieuwe stadhuisomgeving. ‘Dit gebouw is ons dierbaar’, merkt André op. De 

Oudkatholieke gemeenschap trekt hier vaak samen op met de Evangelisch-

Lutherse medegebruiker van de kapel. ‘Oecumene zit in onze genen, de oud-

katholieke kerk was in 1948 medeoprichter van de Wereldraad van Kerken en 

huisvest al zeventig jaar de Raad van Kerken in Nederland.’ 

Ademen 

Zelf kwam André via een omweg bij de oud-katholieken uit. Hij volgde de 

priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht, liet zich echter niet wijden en 

werkte vele jaren als pastoraal werker. Onder meer in de Hengelose St. 

Ludgerusparochie. In de rooms-katholieke kerk raakte hij echter ‘beroepsmatig 

in de knel.’ Hij stapte over naar het ziekenhuispastoraat, eerst in Haarlem. 

Daar leerde hij de oud-katholieke wereld beter kennen, aangezien ginds meer 

oud-katholieken wonen. Terug in Twente en inmiddels met pensioen, liet hij 

zich opnemen in de oud-katholieke kerk. ‘Ik wil kunnen ademen, in een kerk 

die voeding en inspiratie geeft en niet beknelt’, legt hij uit. ‘Maar Ik wil 

evenmin mijn wortels prijsgeven. Hier ben ik net zo katholiek als voorheen. Ik 

voel me thuis in een kerk die katholiek is én zelfstandig en mondig als 

kerkprovincie. We onderhouden een collegiaal contact met Rome, de 

anglicaanse Kerk en vele andere.’ 

Hans Morssinkhof 

                        Ps. Bovenstaande is het integrale interview: in Samenloop 

                             werd de alinea over ‘Grootste verschilpunt’ ingekort op 

                             basis van de omvang van de rubriek.   André Zandbelt 

 



 

Gij die vuur en liefde zijt 

 

Gij die vuur en liefde zijt 

doe de harten branden;  

die mensen van hun vrees bevrijdt 

open hart en handen. 

 

Die als een stille gloed 

in de ziel wilt vonken, 

waar de hoop ons zingen doet, 

hoop door U geschonken. 

 

Adem Gods die suist heel zacht, 

teder mededogen 

als een moeder die ons wacht, 

met ons leed bewogen. 

 

Adem Gods die krachtig blaast 

muren doet begeven, 

die de komst van het Rijk verhaast 

en met ons blijft verweven. 

 

Geest van eenheid, Geest van licht 

oeverloos verlangen, 

wijsheid die de hartstocht richt, 

juich in onze zangen ! 

 

Adeleyd 

 

 

 



 

 

 

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN      
 
Kerkcentrum   ST. LEBUÏNUSKAPEL  

  Dorpsmatenstraat 40 7551 BP    Hengelo 
 

Rector pastoor  E. Cortvriendt tel. 06 839 867 60 

 Schaapskamp 8     3849 PS    Hierden 

 e-mail: pastoor@twente.okkn.nl 
 

Secretariaat statie-bestuur 

 Alp Buitelaar tel.: 06-22661130 

 Dr.van der Sluisstraat 12 7482 XS    Haaksbergen 

   e-mail: alpbuitelaar@planet.nl 
 

Penningmeester statie-bestuur  

 vacature per 1-2-2021 
 

Lebuïnus Kompas redacteur 

 André Zandbelt tel. 0546 815313 
 e-mail  : a.zandbelt@planet.nl 
 

Huishoudelijk beheer 

 Heima Sleurink tel. 074 291 38 56 
 e-mail : heima49@live.com 
 

Website beheer Harald van der Werff 
              harald.vanderwerff@gmail.com 
 

Reservering kapel/zaal 
 André Zandbelt tel. 0546 815313 

 e-mail  : a.zandbelt@planet.nl 
 

Bankrekening Statie:    NL 77 RABO 0179 162 713 
 OKN t.a.v. Statie Twente Hengelo 
 

Website  OKK Statie Twente         www.twente.okkn.nl 
 OKK Nederland               www.oudkatholiek.nl  
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